
Kerstgroet van de gezamenlijke kerken van:
WINSUM, BAARD EN EASTERLITTENS E.O.

KRYST 2025
28 december
9.30 uur, St. Gertrudiskerk te Baard
Voorganger: mevr. M. Valk
Organist: Dirk van Mourik

9.30 uur, Anna Tsjerke te Winsum
Voorganger: ds. K. van Marrum
Organist: Jetske Bakker

31 december Oudjaarsdag
19.30 uur, Anna Tsjerke te Winsum
Voorganger: dhr. H. Wiersma
Organist: Doede Terluin

19.30 uur, St. Margrytkerk te Easterlittens
Voorganger: mevr. M. Stremler - Visser
Organist: Mars van ‘t Veer

NB: 

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de websites: 
www.lankmeamert.nl en www.annatsjerke.nl.

De kerkdiensten vanuit Baard, Winsum (Mariakerk) en 
Easterlittens zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl



Beste mensen,

Het kerstfeest komt eraan; een feest van bezinning en licht….
Wanneer de dagen hun kortste punt bereiken en de nacht het  
langst lijkt te duren, vieren wij kerst. Het is het oude midwinterfeest, 
het moment waarop de zon zich weer keert en het licht langzaam 
terugkomt. Juist in die diepe duisternis klinkt het verhaal van een  
geboorte: een kind in een kribbe, kwetsbaar en klein, maar tegelijk 
een teken van hoop dat de wereld nooit zonder licht zal zijn.

Kerst vieren is meer dan traditie of gezelligheid. Het is een diep  
menselijke aangelegenheid. Want wie we ook zijn, waar we ook leven, 
het verhaal van een kind dat geboren wordt raakt ons allemaal.  
Het herinnert ons eraan dat ieder begin, hoe klein ook, de kracht 
heeft om de wereld te veranderen.

In een wereld die vaak chaotisch, luidruchtig en gehaast is, nodigt  
het Kerstkind ons uit om stil te worden. Om even te blijven staan,  
ons hart te openen en te luisteren naar wat er werkelijk toe doet.  
In dat kleine kind zien we een belofte: dat liefde sterker is dan  
duisternis, dat vrede niet begint met grote woorden of machtige  
daden, maar met kleine gebaren van goedheid en aandacht voor  
elkaar. Een glimlach, een hand die reikt, een woord van troost –  
het zijn de vonken van licht die de duisternis doorbreken. 

De kerstgedachte doet je verwonderen...
Laat je daarom raken door het verhaal van het Kerstkind, door  
muziek, samenzijn en een boodschap van liefde, licht, hoop en  
vrede. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen te vieren en  
stil te worden… 

Wees welkom!

Een hartelijke groet namens de gezamenlijke kerkenraden  
van Winsum, Baard en Easterlittens.

24 december Kerstzangdienst
19.30 uur, Mariakerk te Winsum
“Joy To The World”
Voorganger: dhr. C. van Rijn
Organist: Jetske Bakker
M.m.v.: blazersgroep

24 december Kerstnachtdienst
22.00 uur, St. Gertrudiskerk te Baard
Voorganger: ds. C. Bark - Bakker
Organist/cornet: Jetske Bakker
M.m.v.: De Cantorij, o.l.v. Martijn van Dongen
Annalies Woudstra “hobo”

25 december 1e Kerstdag
9.30 uur, St. Margrytkerk te Easterlittens
Voorganger: dhr. H. Yntema
Organist: Rob Huyzer

9.30 uur, Anna Tsjerke te Winsum
Voorganger: ds. K. van Marrum
Organist: Tineke Greidanus

16.30 uur, Anna Tsjerke te Winsum “Kinderkerstfeest”
Voorganger: ds. K. van Marrum
Organist: Dirk van Mourik

Dit keer het verhaal van Opa Knoest.
Samen met Opa Knoest zetten we een kerststalletje neer en aan de 
hand van de figuurtjes in de stal, vertelt Opa Knoest het kerstverhaal. 
Tussendoor zullen de kinderen mooie liedjes zingen.

Kinderen die mee willen spelen of alleen komen kijken mogen zich 
opgeven bij Bontje (06 25157748) dan ligt er een leuke herinnering 
voor jullie klaar! 

Uiteraard is verder ook iedereen van harte uitgenodigd!


