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VOORWOORD
Pinksteren in 2021

Het evangelie wordt overal verkondigd, het Pinkstervuur aangewakkerd. De
mogelijkheden daartoe zijn legio. Wie de kerkdiensten op Omrop Fryslan volgt, komt tot
de verrassende ontdekking dat hij zich in het gevarieerde aanbod eigenlijk goed kan
vinden. Wat we vooraf misschien niet hadden gedacht, blijkt toch zo te zijn. Zijn we
verbijsterd en geheel van ons stuk gebracht, als de eerste kerkgangers van langgeleden in
het Bijbelboek Handelingen? Want wij allen horen hen in onze eigen taal (s)preken over
Gods grote daden! Ongeacht onze achtergrond van taal, kerkelijke traditie en nationaliteit
blijken we elkaar te verstaan!

Persoonlijke voorkeuren en eigenaardigheden krijgen de kleur van de liefde dankzij het
vuur van de heilige Geest. De Geest zorgt ervoor dat ons geloof zich verdiept, zij raakt
ons aan en geeft ons kracht om het leven te vieren. We zijn geen vreemden voor elkaar.
Wat ons bindt blijkt vele malen groter te zijn dan wat ons op het kerkelijke erf tot nu toe
scheidde. We zijn allemaal heel verschillende mensen, maar één in ons verlangen naar
God, één in ons verlangen naar vrede. Samen met de inwoners van Asia en Kreta, Judea
en Egypte en Mesopotamié (zie Handelingen 2), van Afghanistan, Soedan, Syrié, Noord-
lerland, Jeruzalem en de Palestijnse gebieden, en samen met de mensen in onze eigen
dorpen en in elk gezin en in elke kerk.

Een van onze gemeenteleden deed deze ‘bjusterbaarlike’ ontdekking toen hij naar de tv-
uitzendingen ging kijken. Hij had het niet verwacht, maar elke zondag doet hij mee, ook
als er een voor hem ‘vreemde’ voorganger aan het Woord is. Dat is de speciale kwaliteit
van de Geest, lied 686 sluit er mooi bij aan: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie
koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.’

Natuurlijk, de praktijk is, als het erop aankomt, vele malen weerbarstiger, ook onze
broeder houdt zijn voorkeuren en koestert zijn opvattingen. En ik kan zo de keren
opnoemen dat ook ik dreigde af te haken of verveeld een andere zender opzocht, of nog
maar eens ging voor een tweede bakje koffie. Het is precies de reden waarom wij onze
feesten vooral gezamenlijk willen vieren. Het is precies de reden waarom het geweldig is
dat we bij elkaar kunnen komen en elkaar in het echt gaan zien. Want met de Geest
hebben wij ook elkaar nodig: elkaars stem, groet, inspiratie en straks opnieuw een
handdruk. Het gevoel van verbinding met God en mensen krijgt een enorme stimulans.
Vrouwen, mannen, jongeren, kinderen overal op aarde getuigen van vrede, in hun
eenvoudige gebaren van aandacht, liefde, zorg. Zij geven ons hoop, geprezen zij de Heer!

Ds. Jurjen Hilverda



KERKDIENSTEN WINSUM - BAARD — EASTERLITTENS

ZONDAG 30 MEI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische Kleur
Collecten

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

ZONDAG 6 JUNI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische Kleur
Collecten

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

ZONDAG 13 JUNI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische Kleur
Collecten

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

ZONDAG 20 JUNI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische Kleur
Collecten

:9.30 uur

: Ds. J. Hilverda
: Groen

: KIA Noodhulp Nigeria, Orgelfonds

2 9.30 uur

: Dhr. G. H. Visser, Walterswald
;4 t/m 11 jaar

: Diaconie, Kerk

:9.30 uur

: Ds. J. van der Velden

: Groen

: Light for the world, Orgelfonds

:9.30 uur

: Ds. T. Hibma, Arum
:4t/m 11 jaar

: Kerk, Onderhoud

:9.30 uur

: Ds. J. Hilverda

: Groen

: Kerk voor het dorp, Kerkvoogdij

:9.30 uur

: Ds. G. Feddes, Dronten
:4t/m 11 jaar

: Diaconie, Kerk

:9.30 uur

: Mevr. C. Akkerboom

: Groen

: Rode Kruis, Orgelfonds



Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

ZONDAG 27 JUNI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische Kleur
Collecten

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

ZONDAG 4 JULI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische Kleur
Collecten

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

:9.30 uur

: Ds. Andela-Hofstede, Aalten
;4 t/m 11 jaar

: Diaconie, Onderhoud

:9.30 uur

: Ds. R. Reitsma

: Groen

: Stichting Heifer, Kerkvoogdij

:9.30 uur

: Ds. A. J. Fraanje, Drachten
:4t/m 11 jaar

: Kerk, Onderhoud

:9.30 uur

: Ds. J. van der Velden

- Groen

: Cordaid Memisa, Onderhoudsfonds

:9.30 uur

: Ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum
:4t/m 11 jaar

: Diaconie, Onderhoud

De kerkdiensten vanuit de Mariakerk in Winsum zijn ook online, alleen met geluid,

te volgen via www.kerkomroep.nl
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UIT DE GEMEENTEN
NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”
Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl

PASTORIE KLEASTERDYK 2

De kerkdiensten

Een week of twee geleden ontvingen de gemeenteleden van Lank Meamert een briefje in
de bus. Daarop stond dat we weer gingen starten met de kerkdiensten. Wij nodigden de
mensen uit om vanaf Pinksterzondag 23 mei naar de Mariakerk in Winsum te komen! De
eerste dienst waarin we weer fysiek samen mochten komen is nu achter de rug.
Ongetwijfeld was dat een vreugdevol gebeuren. VVoor het laatst dat dit mogelijk was, was
immers lang geleden, op zondag 6 december van het vorig jaar.

Omdat we nog steeds niet meer dan 30 mensen kunnen ontvangen in de kerk, met het oog
op de anderhalve meter afstand die we in acht moeten nemen, moest en moet u zich wel
aanmelden. Dat kan door een berichtje te sturen naar secretariaat@lankmeamert.nl of door
te bellen met Pieter van Gunst, tel. 06-13780866. De kerkdienst zal een aangepaste dienst
zijn en wij mogen nog niet met elkaar zingen. Maar ondanks alle beperkingen zijn we blij
dat wij weer bijeen mogen komen.

Ondertussen ontvangen steeds meer mensen het vaccin tegen het coronavirus. Dat
betekent dat we langzamerhand weer wat vrijer kunnen bewegen, bezoek ontvangen en
zelfs naar de kerk gaan. Hoewel de verbinding met de kerkdienst via de kerkomroep en/of
de televisie heel goed blijkt te werken zijn fysieke bijeenkomsten toch ook heel erg fijn.
Straks zal zelfs het zingen weer tot de mogelijkheden behoren. Tot die tijd zijn we erg blij
met onze zangers Brigitte Greidanus, Jolanda Poelstra, Geertje Valk, René Venema,
Annalies Woudstra en Wybrich Wijnia en onze organisten Jetske Bakker, Dirk van
Mourik en Harm Westra die zich in deze tijd extra inzetten om de lofzang gaande te
houden.

Vakantie

Het volgende nummer van het kerkblad komt begin juli uit, daarom meld ik nu alvast dat
ik vanaf 26 juni enkele weken vrijaf heb.

WEL EN WEE

Zieken

Swopkje van Drimmelen, Fikarusleane 61, 8831 XE in Winsum, heeft rugklachten die nu
en dan erg opspelen, in combinatie met haar spierziekte is dat behoorlijk belastend voor
haar.

Hylkje Pater, Fikarusleane 53, 8831 XE Winsum, is al maanden thuis in afwachting van
de operatie aan haar tweede knie waar ze erg veel last van ondervindt.

We wensen hen en al onze zieken veel sterkte toe en waar mogelijk van harte beterschap!


about:blank

Examens

De jongeren die voor hun examens zitten wensen we veel succes! De talloze beperkingen
vanwege de corona zullen hen naar wij hopen niet belemmeren om een goed resultaat neer
te zetten. De omstandigheden waren en zijn niet altijd even gemakkelijk.

Avondmaal vieren bij mensen thuis

Een paar weken na Pasen heb ik voor het eerst bij een gemeentelid thuis het heilig
avondmaal gevierd. Reeds lang liet de gezondheid het niet meer toe naar de kerk te gaan
en leefde bij haar de wens om thuis brood en wijn te ontvangen. Samen met een van onze
diakenen hebben we dit toen kunnen organiseren. Het werd een eenvoudig en tegelijk zeer
kostbaar moment voor alle drie de aanwezigen. Ik kan me voorstellen dat meer mensen dit
zouden willen. Wanneer u uw wens kenbaar maakt bij mij of bij een van de
kerkenraadsleden kunnen we vast een afspraak maken. Want ook zij die niet meer naar de
kerk kunnen horen er gewoon helemaal bij!

Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda

DIACONIE

ledere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van
het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen
we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is
geweest of naar een zieke. Gelukkig hebben we nog steeds een wekelijkse kerkdienst en
kunnen we bloemen wegbrengen. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben
ontvangen zijn:

18 april 2021  De heer A. Roskam, Easterlittens

25 april 2021 De heer J. Molenaar, Winsum

02 mei 2021  De heer H. J. Koning, Winsum

09 mei 2021  Mevrouw A. Boers, Easterlittens

13mei 2021  Fam.W. J. Adema, Winsum

16 mei 2021  Mevrouw S. van Drimmelen, Winsum

COLLECTEOPBRENGSTEN

In de afgelopen 4 weken mocht de diaconie € 65,00 aan giften ontvangen voor de
gestelde doelen.

Namens de diaconie, hartelijk bedankt.

COLLECTEN

30 mei 2021 KIA Noodhulp Nigeria
Zie vorige Tsjerkebarren of op de website.

6 juni 2021 Light for the World
Wij zijn SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons sinds
1982 in voor mensen met een (visuele) beperking in Afrika en Azié. Wij zien hen en
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helpen met (oog)zorg, onderwijs, werk en inclusie. Samen met hen, de lokale
gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.

Zij behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in de landen waar wij werken. Wij
zien hen en helpen met (0og)zorg, toegang tot onderwijs en werk. Samen met hen, de
lokale gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.

13 juni 2021 Kerk voor het dorp (KIA missionair)

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine
geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun
omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn.

Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken,
dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscodperatie. Binnen de
Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

20 juni 2021 Rode Kruis

Wat als het ziekenhuis zé vol is dat er geen plek is voor je doodzieke moeder? Of als er
voor haar niet genoeg zuurstof is? Het coronavirus raast nog altijd genadeloos over de
wereld en in veel landen is een uitweg voorlopig niet in zicht. Met name Zuid-Azié wordt
op dit moment hard getroffen door duizelingwekkende aantallen besmettingen in onder
andere India en Nepal. De samenwerkende hulporganisaties komen in actie voor mensen
in kwetsbare landen. We helpen bij het uitrollen van vaccinatieprogramma’s en
ondersteunen de medische zorg.

27 juni 2021 Stichting Heifer

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. We maken deel uit van

het internationale Heifer netwerk, dat in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en
armoede door het stimuleren van duurzame veehouderij. Eind jaren ‘30 gaf Heifer al
jonge, drachtige koeien (vaarzen, of heifers in het Engels) aan mensen die te lijden hadden
onder de Spaanse burgeroorlog. Het eerste kalf gaf men door aan iemand anders.

4 juli 2021 Cordaid Memisa

Moeders in ontwikkelingslanden hebben moeilijk toegang tot medische zorg.
Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en sterfte van moeder
en haar baby kunnen leiden. De oorzaken zijn vaak te voorkomen met eenvoudige
oplossingen. Cordaid Memisa wil dat alle moeders in ontwikkelingslanden een veilige
zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby’s een gezonde start krijgen.




NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE
Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden van de Anna Tsjerke, Na een lange periode waarin er maar beperkte
mogelijkheden waren, lijkt het nu de goede kant op te gaan en zijn er versoepelingen
mogelijk, zo geeft onze regering aan. Daarom willen wij ook fysieke kerkdiensten in de
Anna Tsjerke weer mogelijk maken.

We zijn gestart op zondag 23 mei. Deze Pinksterdienst was extra feestelijk, omdat in deze
dienst Marijke Schut is gedoopt en zij tevens belijdenis van haar geloof heeft afgelegd. De
voorganger was Cees van Rijn.

Omdat we nog wel met het coronavirus te maken hebben, zullen we ons nog steeds aan
een aantal regels en afspraken moeten houden. Hier alles even op een rijtje: - Maximaal
30 mensen aanwezig tijdens een viering, exclusief ‘personeel’/betrokkenen bij de dienst.
Vooraf dient een ieder zich op te geven. Opgeven kan via de mail: scriba@annatsjerke.nl
of telefonisch op vrijdag tussen 17.00-19.00 bij Marieke Grendel, tel nr. 0623936783.
Wanneer u klachten heeft als hoesten, verkoudheid, koorts e.d. dan thuisblijven en graag
afmelden. Bij binnenkomen en uitgaan van de kerk dragen we een mondkapje. Deze mag
af wanneer u op uw plek zit. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Helaas kunnen we nog niet met elkaar zingen in de kerk en ook koffiedrinken na afloop
van een dienst is nog niet mogelijk.
De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk. Of u kunt overmaken op de
rekeningnummers van de kerk: NL 18 RBRB 0852204558 voor de Kerk

NL 71 RABO 0371060540 voor de Diaconie

Er zijn dus nog vele maatregelen waar we ons aan zullen moeten houden. Laten we ervoor
zorgen dat we met elkaar weer veilig erediensten kunnen vieren in de Anna Tsjerke.

Graag tot ziens, de kerkenraad

BOUWEN

Vandaag is het 14 mei 2021.

Als u deze tekst leest is het al een mooi stuk verder in de maand mei.

Op 14 mei 2021 is het de verwachting, toch wel een beetje, dat de coronamaatregelen
verminderd gaan worden. We zullen het zien.

Stel nou eens voor dat we na de zomer gewoon weer naar de kerk kunnen en dat we
gewoon kunnen vergaderen en bijeenkomen zoals we willen.

Dan hebben we na de zomer weer een startweekend, er worden weer activiteiten voor het
winterwerk georganiseerd, elke zondag naar de kerk. Er is dan weer veel te doen.


about:blank

Misschien zijn we ook wel een beetje ingeslapen het laatste jaar. Ik bedoel in de zin dat
we samen veel minder actief waren dan anders.

Als corona het weer toelaat kunnen we weer gaan bouwen, allemaal dingen doen voor
onze kerk, voor elkaar en voor mensen buiten de kerk.

We weten dat we dat niet alleen hoeven doen. We bidden voor inspiratie, kracht en
wijsheid, zodat we de goede dingen doen.

Een paar jaar geleden heeft iemand van ons een mooi lied gemaakt om te zingen tijdens
het startweekend. Op de melodie “Tk bouw op U” of “Hoe groot zijt Gij”.

Laten we hopen dat we dit lied tijdens het komende startweekend in de nazomer weer met
zijn allen mogen zingen.

Tjeerd de Haan

Voorzitter kerkenraad

Oh, kom d'r by, no 't wy hjir mei'n oar binne
op sneintemoarn, it Winterwurk fan start
Jou jim d'r by, sadat wy dwaande bliuwe
Oan 'd opbou fan Us inerlik en hert.

Dan sjonge wy ta ear fan Jo oh God
Wiis Us de wei. Gean mei Us mei 2X

Foar jong en ald is in program' foar hannen
Jo kinne Kieze, prate, dwaan as sjen

Oh, kom d'r by, bou oan it Mienskip wézen,
De takomst fan de tsjerken en Us bern.

Dan sjonge wy ta ear fan Jo oh God
Wiis Us de wei. Gean mei Us mei 2X

Lien jo talinten, God wol se graach brike

Jo hén, jo hert, jo tiid en soms wat mear
Allinne dan, kin wy Gemeente wéze

Kom op, doch mei en bou, yn't Winterwurk.

Dan sjonge wy ta ear fan Jo oh God
Wiis Us de wei. Gean mei Us mei 2X

Wiis Us de wei. Gean mei Us mei
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VRIJHEID

De heer van der Jeught schreef een artikel over vrijheid, over ontwikkelingen met zijn
geloof. Ik kwam dat tegen op internet. Hij vertelt dat we door minder strenge
coronamaatregelen weer steeds meer vrijheid krijgen, maar vroeg zich af wat is nu
werkelijk ‘vrij zijn’. Hij schreef het volgende.

In de Bijbel komen we een heel aantal verzen tegen met betrekking tot “vrijheid’. Na wat
opzoekwerk over dit thema, bleef ik stilstaan bij het volgende Bijbelcitaat: ‘Wanneer u bij
mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de
waarheid zal u bevrijden’ (Joh 8:31-32).

De waarheid die we terugvinden in het Woord maakt ons vrij. Het geeft ons inzicht om
naar de wil van God te leven, Diegene die ons geluk voor ogen heeft. We worden
geroepen om naar het Woord te leven. Het is geen muur die ons vasthoudt, maar een weg
die ons brengt naar eeuwig leven, ware vreugde en volheid van leven. Een weg die niet
altijd gemakkelijk te bewandelen is, maar gefundeerd is op levende hoop en nabijheid.

Uit het artikel De Bijbel over vrijheid wil ik het volgende meegeven:

De vrijheid die God geeft, is onlosmakelijk verbonden met God zelf. Dat betekent dat
vrijheid zorgt dat je liefdevol met de ander omgaat, en dat je je gedraagt zoals God dat
wil. Vrijheid is bedoeld om het goede te doen. Als God je vrijheid geeft, word je zijn kind.
En als kind van God probeer je te leven zoals God dat wil: ‘U bent nu geen slaven meer, u
bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.’
(Galaten 4:7)

Met vriendelijke groet,
Tjeerd de Haan
Voorzitter kerkenraad

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Soms heb je goed nieuws, soms heb je minder goed nieuws.

Als je iets wilt vertellen of andere mensen van de kerk wilt informeren, schroom
dan niet om een stukje te schrijven voor It Tsjerkebarren.

Helemaal in deze tijd vinden veel mensen het mooi om nieuws van anderen te horen.

PASTORAAT

Als u een gesprek wilt met onze pastoraal medewerker Cees van Rijn of gewoon even
contact wilt hebben met iemand anders van de kerk, wilt u dat dan aangeven bij Tietsya
van Wieren? Zij zorgt er voor dat er contact met u wordt opgenomen.

Telefoon 0517-342177.
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MEE LEVEN

Ook in deze uitgave van It Tsjerkebarren delen we in de aandacht voor een aantal van
onze gemeenteleden.

Van Gerrit-Jan Gillebaard kregen we het goede nieuws dat zijn liesbreukbehandeling het
gewenste resultaat heeft opgeleverd. Met inachtneming van de nodige rust knapt hij lekker
op. Fijn!.

Jikke Weijer moest voor nazorg na haar geslaagde darmbehandeling, toch nog weer een
paar dagen in het ziekenhuis verblijven. Het gaat goed nu.

Ook onze welbekende postbode Yvonne Miedema is vanwege darmproblemen in het
ziekenhuis opgenomen geweest .Gelukkig gaat het alweer de goede kant op, al vindt ze
het jammer dat zij nog niet aan het werk mag en dus nog niet links en rechts, bij het post
bezorgen, naar iedereen kan zwaaien..

Voor Sijtske, Klaas, Klaas-Jelle en Wietze-Maarten Greidanus was het in het weekend
van 16,17,18 april flink schrikken toen bleek dat Sijtske een longembolie had. In het
ziekenhuis werden in beide longen verstoppingen geconstateerd. Met goede medicatie,
rust en een bewonderenswaardig vertrouwen van Sijtske en haar ' drie mannen ' is zij de
lange herstelperiode die hier voor staat, 6 tot 12 maanden, ingegaan. Gelukkig zijn binnen
onze hartverwarmende gemeente direct helpende handen actief geworden.

Bovendien is Klaas nu erg blij met de hulp van Jelke.

Ons meeleven gaat ook van harte uit naar Uilkje Joustra. Uit onderzoeken die zij onlangs
in het ziekenhuis moest ondergaan is gebleken dat het met haar slokdarm en maag niet in
orde is. Heel binnenkort zal in het UMCG verder onderzoek plaats vinden.

We wensen haar, samen met Tsjirk en het hele gezin, van harte alle moed en vertrouwen
toe.

Lieve mensen wat kan er in betrekkelijk korte tijd toch veel in onze kerkelijke
gemeenschap gebeuren. En wat fijn dat we bij, hopen, verwachten, verlangen, enz. onze
rust bij Heiland Jezus kunnen vinden. Hij schrijft Zijn naam in onze stilte. Hij zaait Zijn
liefde in onze aarde en roept ons aan het Licht: Ik ben er en zal er zijn.....

Bij al ons Hopen, Geloven en Liefhebben wensen we elkaar alle goeds!

Cees van Rijn.
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DIACONIE

Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op het Pinksterfeest
In een onzeker en kwetsbaar bestaan

ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed

en weet het voorgoed

dat goddelijke liefde de wereld begroet

Dit is het wonder: de kracht van de Geest

herschept, en wekt op wat dood is geweest.

Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd
wat ons is voorzegt:

na bitter gevecht

zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

tekst: Bep Hagen
Liedboek nr. 682

Wij bidden om de kracht van Gods Geest om ons te inspireren
en in beweging te zetten, ook wanneer we hopelijk binnenkort weer
kunnen samenkomen in de kerk.

VERVOER NAAR ANNA TSJERKE

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op
zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?

Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396 of mail naar voffaber@outlook.com.

JARIGEN

04-6-2021: Mevr .U. Joustra- Fekkes, Kleasterdyk 19, 8831 XA, Winsum.
21-6-2021: Mevr. F. Regeling- Postma, Mied’ igge 1, 8831 XN, Winsum
26-6-2021: Dhr. D. Wup, It Heechhout 6, 8831 ZR, Winsum

02-7-2021: Mevr. K. Dales- Reinsma, Mied’igge 11, 8831 XN, Winsum
02-7-2021: Mevr. J. de Jong- Meijer, Aesterfaart 10, 8801 ZG, Franeker

Allen alvast van harte gefeliciteerd.
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GEZAMENLIJK NIEUWS

HET WINTERPROGRAMMA

Het is nog een eind weg, de zomer moet nog beginnen, maar toch is het goed om plannen
te maken voor een nieuwe periode van kerkenwerk. Of we dan weer bij elkaar mogen
komen, of, wie weet, via computer of tablet met elkaar communiceren? Wij weten het
niet. In ieder geval willen wij u vragen met ideeén te komen op het gebied van vorming en
toerusting. Zijn er onderwerpen en/of sprekers die u interesseren? Dan horen wij dat
graag, meld het bij de leden van de kerkenraden.

Afgelopen seizoen hadden wij onder andere de volgende onderwerpen bedacht:
ouderenmorgens, groeigroepen, meditatie in de kerk, liturgisch bloemschikken,
bijbelstudie, kloosterweekend, dagtochten, mannenavonden, inspiratiecafé. Vrijwel alle
vonden geen doorgang. Misschien hebben we in een tijd nd de corona juist behoefte aan
heel andere dingen en andere thema’s. Ook dan houden we ons aanbevolen!

Ds. J. Hilverda

Liet 83: Wij spanne de snaren Ut Hertslach
1.

Wij spanne de snaren fan alle gitaren,
wij poetse it koper fan hoarn en trompet.
Lit alles blinke, lit alles klinke:

God hat de toan foar it libben set

2.

Lit alles hjoed sprekke: fioele en bekken,
klavieren en harpen, hobo en spinet.

Wij musisearje, harmoniearje:

God hat de toan foar it libben set.

3.

Stim mei alle oaren, sopranen, tenoaren,
de alten, de bassen, yn koar of kwartet.
Lit alles sjonge, alden en jongen:

God hat de toan foar it libben set.

Tekst: Eppie Dam
Muzyk: Jan de Jong
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ADRESSEN
Predikanten:

Kerken:

Redactie:

Redactieadres:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum
Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl

Hervormde Streekgemeente Lank Meamert

Scriba: Dhr. S. Greidanus (342329)

p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum

E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl

Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)
E-mail: kosterwinsum@Ilankmeamert.nl

Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)

Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)

Website: www.lankmeamert.nl

Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.
Scriba: Marieke Grendel
E-mail: scriba@annatsjerke.nl
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama & Nijeholt (341792)
E-mail: koster@annatsjerke.nl
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83
Website: www.annatsjerke.nl

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)
E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl

Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)
E-mail: ans.greidanus@home.nl

Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)
E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en
u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan
contact op met één van de redactieleden.
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