
OOGSTDIENST ~  DANKBAARHEID 

 

Liturgie voor de dienst van  

De Protestantse Gemeente Lank Meamert 

op zondag 2 november 2025, de 7e van de herfst,  

om 9.30 uur in de St. Gertrudiskerk van Baard 

In deze dienst vieren wij samen het Heilig Avondmaal 

 

 

 
 

 

Voorganger: ds. Jurjen Hilverda 

Organist: Jetske Bakker 

Ouderling van dienst: Anneke Lettinga  

Diaken: Dick Roosink   

Koster: Sjoukje Terpstra 

Liturgische schikking: Annet Hankel 

Kindernevendienst: Ida Aalbers 

M.m.v. de Cantorij onder leiding van Martijn van Dongen 
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~VOORBEREIDING~ 

 

Orgelspel: “Récit” van Johannes Matthias Michel 

Woord van welkom  

Aansteken kaarsen 

 

VOTUM 

We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader  

en de Zoon en de heilige Geest 

Amen  

Hierna gaan we staan 

 

GROET 

Genade komt u toe en vrede van God onze Vader  

en van Jezus Christus de Heer    

Amen 

 

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING:  lied 291d 

I=voorganger, II=gemeente  
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Zingen: Lied 712, gemeente met cantorij   
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2. 

Maar wij, de mensen, zijn te klein. 

Wij doen of het het onze is 

wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 

der naasten wij niet schuldig zijn. 

3. 

De honger gaat de wereld rond, 

wij danken God voor overvloed. 

O geef, Heer, dat de hand toch doet 

wat wordt beleden met de mond, 

4. 

en niet meer neemt, maar voluit geeft 

aan alle mensen in de nood, 

zoals Gijzelf u in de dood 

hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 

KYRIE en GLORIA Lied 299e, I=cantorij, II=gemeente  
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Kindernevendienst 

 

~DIENST VAN HET WOORD~ 

 

GROET 

De Heer zal bij u zijn 

Zijn Geest in ons midden 

 

GEBED opening Schrift Lied 681, gemeente met cantorij  

(3x: in Latijn, Frysk en Nederlands) 

 

 
 

Kom by ús, o hill’ge Geast, stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde. 

Kom by ús, o hill’ge Geast, kom by ús, o hill’ge Geast. 

 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, in ons ontsteekt Gij het vuur van uw 

liefde. Kom tot ons, o heil’ge Geest, kom tot ons, o heil’ge Geest. 

 

Evangelielezing Lucas 19,1-10 
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Zingen: Lied 339c:  

voorzang: voorganger, koor: cantorij, allen: gemeente 

1. 

 
 

Overdenking 

 

Orgelspel: “Magnificat” van Jean Francois Dandrieu 

 

Zingen: Lied 388: 1, 4, 5   
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4. 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. Refrein 

5. 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. Refrein 

 

~DIENST VAN DE TAFEL~ 

 

Dankgebed, voorbeden, gebed in stilte 

Inzameling van de gaven 

Orgelspel: “Magnificatfuge in G” van Johann Pachelbel 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 

Nodiging 

TAFELGEBED 

De HEER is met u allen 

Zijn vrede met u 

Verheft uw hart 

We zijn met ons hart bij de HEER 

Brengen wij dank aan de HEER onze God 

Hij is onze dankbaarheid waardig…. 
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Zingen: Lied 404e, cantorij en gemeente 
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….doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis’.  

 

Zingen: Lied 407 b, I=cantorij en II=gemeente   

 
 

‘Onze Vader’   

 

VREDEGROET 

Vrede met u 

Vrede ook met u 

 

Zingen: Lied 408 e, cantorij en gemeente 
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Lam van God 

dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 

geef uw ontferming. 

 

Lam van God 

dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 

geef ons uw vrede 

 

Breken en delen - gemeenschap van brood en wijn 

 

Tijdens de rondgang zingt de Cantorij “Confitemini” 

Confitemini Domino, quoniam bonus 

Confitemini Domomo, alleluia. 

 

vertaling: ‘Breng dank aan de Heer want Hij is goed’ 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Lied 880  

 
2. 

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 
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3. 

Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

4. 

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 

Zegen  

 

Sjonge Liet: ‘De frede fan de greiden’ (3x)  

 

 

 

 
 

Orgelspel: “Gehe ein in deinen Frieden” EG 489 van 

Johannes Matthias Michel  

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. 

  

 


