
 

Liturgie voor de dienst van de Streekgemeente Lank Meamert 

op Zondag 16 juni 2024 

 

Voorganger: Saakje Hoekstra, Organist: Dhr. Westra, 

Ouderling van dienst: Anneke Lettinga, Diaken: Frits Sieswerda  

 

 

 

~V O O R B E R E I D I N G~ 

 

Orgelspel  

Welkom en mededelingen door ouderling  

Aansteken van de twee tafelkaarsen 

VOTUM 

o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

g. Amen 

(Hierna gaan we staan).  

BEMOEDIGING en GROET  

v. Onze hulp is in de naam van die HEER,  

g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v. die trouw is tot in de eeuwigheid  

g. en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v. Genade zij u en vrede van God onze Vader  

v. en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen 

g. Amen 

* Intochtslied Lied 27, 1 en 2, Mijn licht, mijn heil 

GEBED VAN TOENADERING 

(Hierna gaan we zitten) 

KYRIE-GEBED 

* Glorialied  Lied 213, 1, 2 en 3, Morgenglans des eeuwigheid 

 

~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~ 

 

GROET  

v. De HEER zal bij u zijn 

g. Zijn Geest in ons midden 

GEBED 

Eerste lezing:  Psalm 92 (Frysk):1-10,13-16 

* Zingen Lied 92, 1, 7 en 8   

Tweede lezing: 2 Kor. 5:1-5 

* Zingen Lied 687, 1 en 3, Wij leven van de wind 

(We gaan staan) 

Evangelielezing: Marcus 4: 26-34 

* Zingen:  Lied 339a ‘U komt de lof toe’ 

(We gaan weer zitten) 

* Zingen Lied 838, 1, Oh Grote God, die liefde zijt 

OVERWEGING 

* Zingen Lied 422, 1, 2 en 3, Laat de woorden die wij hoorden  

 

~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~ 

 

Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’ 

Inzameling van de gaven 

* Zingen Lied 978, 1 tm 4, Aan U behoort, o Heer der Heren  

ZEGEN 

* Zingen Lied 425 , Vervuld van uw zegen 

 

 

 

~H E B   E E N   G O E D E   Z O N D A G!~ 


