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Adventsproject Kind op Zondag 
 

Help jij me hopen? 
 

Advent is een tijd van verwachting en hoop. We kijken uit naar de 

komst van Jezus, we verlangen naar vrede en licht. En dat doen we 

niet alleen: mensen kunnen elkaar hoop geven. Het thema van het 

adventsproject van dit jaar is dan ook: Help jij me hopen? We lezen 

verhalen waarin mensen hoop krijgen. Op de eerste zondag wordt 

verteld over de vijgenboom, die met zijn groene knoppen een teken 

van hoop is. Daarna horen we over Johannes de Doper, Maria en 

Elisabet, de herders in het veld en Simeon en Hanna in de tempel. 

Het zijn stuk voor stuk prachtige verhalen die onze hoop en 

verwachting kunnen voeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolische bloemschikking Advent en Kerst 2024 

 

Het grond idee voor de serie schikkingen in de adventstijd is 

‘het licht verwachten’. 

Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg.  

Er is de wens om het licht te ontvangen, al sluimert deze wens nog 

aan het begin van de adventstijd. Er wordt gekozen voor een 

ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te ontvangen. 

De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar. Op de eerste zondag is 

de ontvangende lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke zondag 

komt de lijn dichter bij de kaars.  

Met Kerst omarmt de lijn de kaars. 
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1 december 1e advent “Het komt!”   blz. 4-5 

Easterlittens, ds. T. Hibma 

Afscheids- en bevestigingsdienst 

 

8 december 2e advent “Hoor je dat?”  blz. 6-7 

Winsum, ds. L. Westra 

 

15 december 3e advent “Wat kan ik doen?”  blz. 8-9 

Easterlittens, ds. A. Terlouw 

m.m.v. de Cantorij 

koffiedrinken na de dienst 

 

22 december 4e advent “Goed nieuws”  blz. 10-11 

Winsum, ds. C. Bark-Bakker 

 

25 december Kerst  “Bron van hoop”  blz. 12 

Easterlittens, ds. C. Bark-Bakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag na afloop van de dienst  

dit boekje in de kerk laten liggen 

 

 

NB 1: De informatie in dit boekje komt uit ‘Kind op Zondag’. In deze 

periode maakt de kindernevendienst gebruik van deze methode.  

NB 2: Tijdens Advent zijn er gastvoorgangers. Het kan zijn dat hij/zij 

andere Schriftlezingen gebruikt. 
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1e ADVENT ZONDAG 1 DECEMBER 2024 
Easterlittens: ds. T. Hibma   

 

Lucas 21: 25-31 

Het komt!  

De vijgenboom en de andere bomen laten met hun groene knoppen 

zien dat de zomer komt. Wie goed oplet, weet al een beetje wat er 

gaat gebeuren. Zo is het ook als we uitzien naar de komst van Jezus. 

 

Aansteken 1e Adventskaars  

Eén kaarsje helpt ons hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Kijk goed, dan zie je dat er iets begint: 

God komt dichtbij, Hij wordt een kind. 

 

Projectlied: “Wij hopen op een teken” 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’, Liedboek 444 (Melchior Vulpius) 

 
 

De knoppen aan de bomen 

die langzaam opengaan, 

vertellen wat gaat komen:  

een nieuwe tijd breekt aan. 
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Liturgische schikking 1e Advent 

 

Lucas 21: 25-31 

Thema: waakzaamheid wees alert  

Houd je ogen open en laat je niet afstompen door een valse roes of 

dagelijkse zorgen - houd je ogen gericht op de komst van de 

Mensenzoon, midden in de chaos van het leven. In vers 29 wordt 

gesproken over de vijgenbomen. ‘Let op de bomen, zij spruiten uit 

als de tijd daarvoor rijp is.’ Zo moeten ook wij waakzaam zijn. 

 

De schikking:  

De ontvangende lijn is onder aan de kandelaar bevestigd. In de 

ontvangende lijn liggen vijgen aan vijgentakken en donkere bessen. 

De kaars is boven op de kaarsenstandaard geplaatst. Doordat er een 

ontvangende lijn verbonden is aan de kandelaar ontstaat er een 

silhouet van het anker. Het anker is het symbool van de hoop. 
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2e ADVENT ZONDAG 8 DECEMBER 2024  
Winsum: ds. L. Westra               

 

Lucas 3: 1-6 

Hoor je dat? 

Er klinkt een stem in de woestijn: Johannes vertelt de mensen dat ze 

zich moeten laten dopen en tot inkeer moeten komen.  

Zo kunnen mensen een nieuw begin met God maken.  

 

Aansteken 2e Adventskaars 

Twee kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Luister naar een nieuw geluid: 

roep met ons de vrede uit. 

 

Projectlied: “Wij hopen op een teken” 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’, Liedboek 444 (Melchior Vulpius) 

 

Wij hopen op een teken 

Van liefde en geloof. 

Wie zal ons laten weten 

Wat God aan ons belooft? 

 

Johannes laat zich horen, 

een stem in de woestijn. 

Er klinken grote woorden: 

dat God dichtbij wil zijn. 
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Liturgische schikking 2e Advent 

 

Lucas 3: 1-6 

Thema: profetie van Gods toekomst Johannes de Doper,  

degene die wijst. Een vinger naar Jezus. Een profetische stem die 

oproept tot bekering, in de lijn van Jesaja. In de schikking leggen we 

een accent in vers 5: Bereid de weg van de Heer, elke kloof zal 

worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen 

rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. Bij de ontvangende lijn 

wordt een schaal water geplaatst om het dopen van Johannes te 

symboliseren. 

 

De schikking:  

De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven. In de 

ontvangende lijn is een schaaltje water geplaatst. Onder de 

ontvangende lijn zijn verse rechte en kronkelige takken bevestigd. 
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3e ADVENT ZONDAG 15 DECEMBER 2024 
Easterlittens: ds. A. Terlouw 

m.m.v. de Cantorij 

 

Lucas 3: 7-18 

Wat kan ik doen? 

Johannes vertelt wat mensen kunnen doen. Als je twee stel kleren 

hebt, kun je er één weggeven. Tollenaars moeten niet te veel geld 

vragen en soldaten moeten geen verkeerde dingen doen. Zo kan 

iedereen iets doen om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. 

 

Aansteken 3e Adventskaars  

Drie kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Als je goede dingen doet 

komt de Heer je tegemoet. 

 

Projectlied: “Wij hopen op een teken” 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’, Liedboek 444 (Melchior Vulpius) 

 

Wij hopen op een teken 

Van liefde en geloof. 

Wie zal ons laten weten 

Wat God aan ons belooft? 

 

Als mensen samen delen 

en eerlijk zijn en goed, 

zal iedereen beleven 

wat God voor mensen doet. 
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Liturgische schikking 3e Advent 

 

Lucas 3: 7-18 

Thema: vruchten van de Geest 

Hoe ziet bekering er concreet uit? De tekst zegt: breng dan vruchten 

voort, de bekering waardig. Leer te delen, zoek een levensstijl die 

past bij de komst van Jezus. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest 

en met vuur. 

 

De schikking: 

De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven, weer iets dichter 

naar het licht. In de ontvangende lijn zijn vruchten neergelegd, 

druiven, noten, kastanjes, sneeuwbessen. Allerhande vruchten, een 

grote diversiteit. De Geest kan op vele manieren doorwerken in de 

mens. 
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4e ADVENT ZONDAG 22 DECEMBER 2024  
Winsum: ds. C. Bark-Bakker 

 

Lucas 1: 39-45  

Goed nieuws 

Maria gaat naar haar tante Elisabet. Allebei hebben ze goed nieuws: 

ze zijn in verwachting. Het kind van Elisabet beweegt in haar buik als 

Maria eraan komt. 

 

Aansteken 4e Adventskaars 

Vier kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Wees dus blij en zing een lied: 

God vergeet de mensen niet.  

 

Projectlied: “Wij hopen op een teken” 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’, Liedboek 444 (Melchior Vulpius) 

 

Wij hopen op een teken 

Van liefde en geloof. 

Wie zal ons laten weten 

Wat God aan ons belooft? 

 

Maria kent het wonder, 

zij draagt het met zich mee. 

Dat nieuws is zo bijzonder, 

dat vier je niet alleen. 
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Liturgische schikking 4e Advent 

 

Lucas 1: 39-45 

Thema: het kind dat zal komen  

De lofzang van Maria is een profetische zang, waarbij God de 

nederige verhoogt, barmhartig is, en mensen overlaadt met gaven. 

Rijken en heersers delven het onderspit. Een kind zal komen, een 

licht in de wereld.  

 

De schikking: 

De ontvangende lijn is naar boven geschoven, dicht bij het licht.  

In de ontvangende lijn zijn twee amaryllisbollen neergelegd, de 

bloem is diep verborgen in de bol. De twee bollen symboliseren Maria 

en Elisabet. 
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KERST 25 DECEMBER 2024 

Easterlittens: ds. C. Bark-Bakker 

 

Lucas 2: 1-20  
Bron van hoop 

Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders horen het 

nieuws van een engel en gaan op weg naar de stal. Daar zien ze het  

wonder met hun eigen ogen. 

 

Aansteken kaars 

Jezus is geboren,  

God maakt de wereld licht.  

Goed nieuws in onze oren,  

het straalt van ons gezicht. 

 

Projectlied: “Wij hopen op een teken” 
Tekst: Erik Idema 

Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’, Liedboek 444 (Melchior Vulpius) 

 

Wij hopen op een teken 

Van liefde en geloof. 

Wie zal ons laten weten 

Wat God aan ons belooft? 

 

De koning is geboren, 

je vindt hem in een stal. 

Laat alle mensen horen 

dat Hij ons redden zal. 

Liturgische schikking Kerst 

Johannes 1: 1-14 

 

Thema: licht  

De lezing uit Johannes 1 is best abstract, over het Woord dat vlees 

werd. God zelf werd een kwetsbaar mens. Een kind, zoals ook wij 

eens kind waren. Een nieuw mensenleven, gekomen om ons licht te 

brengen, hoop en toekomst.  

De schikking:  

De ontvangende lijn is naar boven geschoven, hoger kan niet meer, 

dicht bij het licht. In de ontvangende lijn zijn lichte materialen 

gelegd: witte bessen, vruchten, witte bloemen, schaduwplantjes. 


